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Cupcakes maken




Oorsprong

Carnaval is van oorsprong een feest dat dicht stond bij de natuur. Omdat de
winter bijna voorbij was en de lente zich begon af te tekenen, werden maskers
opgezet om de boze geesten van de winter af te schrikken en te verjagen, zodat
het zonlicht, dat gedurende de winter verdwenen was, terug te voorschijn kon
komen en mens en natuur opnieuw tot leven konden komen. De maskers, die
in oorsprong dierenmaskers waren, verschaften de mens op symbolisch en
tijdelijk de goddelijke kracht van de heilige dieren. Met het ritmisch dansen
wilde mens de natuur weer tot leven wekken na de winter waarin de natuur
was afgestorven. Tijdens de middeleeuwen kenden de steden uitbundige
carnavalsvieringen waaraan alle standen deelnamen. Op het platteland werd
vastenavond niet zo uitbundig gevierd: men hield het bij het eten van
pannenkoeken en wafels.

Betekenis

Vroeger was carnaval (ook wel vastenavond / vastelavond genoemd = de
vooravond van de vasten) voor veel mensen: een laatste keer lekker en
uitgebreid eten, vooraleer men veertig dagen sober gaat leven als voorbereiding
op Pasen. Carnaval is het feest waarbij de menselijke maatstaven op hun kop
gezet worden - De bekende wereldorde is tenslotte ook niet het einde). Het is:
met jezelf en met de anderen kunnen lachen en niet in treurnis en zorgen
vergaan. Noch de oorspronkelijke betekenis (verjagen van de winter,
verwelkomen van de lente), noch de betekenis die het christendom eraan gaf
(enkele ‘vette’ dagen, vooraleer men veertig dagen zal vasten), zijn terug te
vinden in de huidige festiviteiten van carnaval. De datum en de manier waarop
gevierd wordt, zijn van ondergeschikt belang. Belangrijk is: het aantrekken van
een grote massa mensen voor de stoet, waarbij commerciéle bedoelingen een
grote rol spelen. Als men vandaag over carnaval spreekt, dan denkt men vooral
aan optochten en verkleedpartijen.
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uit de werkgroep dementie

Ontdek onze dementiewand in de Dorpsstraat

Dementie raakt ons allemaal: bewoners, familie, bezoekers en medewerkers. Het
kan vragen oproepen, soms onzekerheid, maar ook veel zorg en betrokkenheid.

Daarom starten we een jaarproject rond dementie, geinspireerd door het
boek “Dementie — 50 vragen en antwoorden” van Jan Steyaert. Elke maand staat
€en vraag over dementie centraal.

In dit krantje vind je elke maand zowel de vraag van de maand als het bijhorende
antwoord. Wie graag nog wat dieper wil ingaan op het thema, extra uitleg wil lezen
of herkenning en inspiratie zoekt, is van harte welkom aan de dementiewand in de
Dorpsstraat. Daar vind je telkens aanvullende informatie en nieuwe accenten.

Elke maand een nieuwe vraag. Samen blijven we leren over dementie.




Waarom stelt iemand met dementie steeds dezelfde vraag?

Mensen met dementie stellen vaak meerdere keren dezelfde vraag, ook al hebben ze net
antwoord gekregen. Dat doen ze niet expres. Dit gebeurt omdat hun geheugen voor nieuwe
informatie niet meer goed werkt. Het antwoord wordt niet goed opgeslagen en 1s daardoor
snel weer vergeten.

Wat net gebeurd of gezegd is, verdwijnt vaak het eerst. Oudere herinneringen blijven meestal
langer bestaan. Daardoor beleeft iemand met dementie een situatie telkens opnieuw, alsof het
de eerste keer is.

Soms is het herhalen van een vraag ook een teken van onrust of onzekerheid. De persoon
zoekt geruststelling en veiligheid. Bijvoorbeeld door telkens te vragen waar een partner is,
ook al werd verteld dat die even weg is.

Het is belangrijk om te weten dat dit gedrag geen koppigheid of onwil is, maar een gevolg
van de ziekte.
Daarom helpt het om:

e rustig te blijven
e de vraag telkens opnieuw te beantwoorden

o geruststellende woorden te gebruiken, zoals:
“Maak je geen zorgen, alles is in orde.”

Zo voelt men zich gehoord, begrepen en veilig, ook al moet je dezelfde vraag meerdere keren
beantwoord worden.

Tip!

Gebruik visuele hulpmiddelen (klok, kalender, briefje) om herhaling te verminderen.

Tip




Borrelen op het nieuwe jaar!!!
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Appelbollen en worstenbrood eten in de Wouwer.
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Warmte

Tk dacht aan jou
Tk denk aan jou
Je schiet steeds
Door mijn hoofd

Het voelt als een
Klein vlammetje
Dat flakkert en
Nooit dooft

l{et 1s het vuur
Van vriendschap
En zelfs

Als 1k je mis

Voel ik nog de warmte

Omdat die
Er altijd is

Lentezoet




nze jarigen: ceoruari

Jarigen bewoners woonzorgcentrum

1 ste verd (Viool)

Datum Naam Leeftijd
10/02 FONS DE VRIES 84
19/02 ALFRED VAN HOECK -
3 de verd (Anjer)

Datum Naam Leeftijd
09/02 ELFY OKHUIJSEN 92
27102 JEANNE VAN EYNDHOVEN 92
Gelijkvloers (Lelie)

Datum Naam Leeftijd
23/02 JOSE MAES 86

L e A A W = ™
Jarigen bewoners assistentiewoningen

Datum Naam Leeftijd
01/02 GUY VAN GILS 71
02/02 SONJAKIN &5
05/02 DENISE DHONDT %0

11/02 AGNES HELSEN 86




Activiteiten om te onthouden

Elke dinsdag, donderdag en zondag is er een woord- en communiedienst.

Deze begint steeds om 10.30u.

Dinsdag in de kapel : de bewoners van de eerste verdieping worden gehaald.
Donderdag in de kapel : de bewoners van de tweede verdieping worden

gehaald.
Zondag in de cafetaria : voor iedereen.

MAANDAG 2 FEBRUARI - LICHTMIS
MAANDAG 9 FEBRUARI

14u00 Viering Smiley Keuken, receptive: gemeentezaal

DINSDAG 10 FEBRUARI

10u30 Gebedsdienst van Jan Hendrickx: oude cafetaria
14u00 Zangnamiddag in de cafetaria

WOENSDAG 11 FEBRUARI

10u30 65- jarig huwelijksjubileum van Maria De Kort & Louis

Roes. De eucharistieviering wordt voorgegaan door
pastoor Peter Dierckx.

14u00 Receptie Maria De Kort & Louis Roes voor de bewoners

van de afdeling Anjer

DONDERDAG 12 FEBRUARI
10u30 Gebedsdienst van Jaak van Oekelen

14u00 Filmvoorstelling “ Les Dames Blanches: gemeentezaal




MAANDAG 16 FEBRUARI
12u00 Valentijnsdiner voor alle koppels die hiervoor

ingeschreven zijn: Brasserie

DINSDAG 17 FEBRUARI

10u30 Gebedsdienst voor Stanske Verbraecken: oude cafetaria
14u00 Carnavalsbhingo ( muziekbingo) : oude cafetaria

WOENSDAG 18 FEBRUARI : Aswoensdag: begin van de veertigdagentijd
10u30 Eucharistieviering met uitdelen van de askruisjes. De
viering wordt voorgegaan door pastoor Herman Janssen.

DONDERDAG 19 FEBRUARI
14u00 Zwemmen met een aantal bewoners: Gielsbos

WOENSDAG 25 FEBRUARI
14u00 Enclavekoor: oude cafetaria
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Valentijnsdag
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anoniem
bloemen
cadeau
chocolade
diner
februari
geliefden
hartjes
kaarten
liefde

post
romantisch
rood
rozen
valentijn
veertien
verliefd









